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Mededelingen 

Bij de kerkdienst 
Deze één na laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we, aanhakend bij 
Bijbelbasics, uit het laatste bijbelboek Openbaringen. 
Dit is een ingewikkeld en intrigerend bijbelboek, met visoenen, mythische 
figuren en strijd. Hoe kun je dit nu verstaan? Knap vind ik het dat BijbelBasics 
zich eraan waagt om iets hiervan aan de kinderen door te geven. 
Het bijbelboek Openbaringen voorspelt niet onze toekomst, in die zin dat wij 
kunnen berekenen wat er staat te gebeuren. Maar het vertelt van een belofte, 
een visioen dat het eind goed is: “Alles wordt nieuw”.  
Het wil ons moed geven om in geloof te blijven vasthouden aan God, ook als het 
moeilijk wordt. Het geeft ons hoop. 
De kerk is de plek waar we in dat hoop geven elkaar inspireren, door samen te 
bidden, te zingen, en zoals deze zondag de Maaltijd van de Heer te vieren.  
Ytsen begeleidt ons muzikaal op het orgel. 

Time-Out – Middengeneratie 
In deze maand van al die heiligen, zoals Sint Maarten en Sint-Nicolaas, gaan wij 
bij Timo- Out onszelf onderzoeken: Wat is ons heilig? 

 

 

 

 

 

 

Je bent welkom donderdag 20 november om 20.00 uur. We zijn te gast bij 
Lianne en Martijn Huibers, Lunenburg 1b. 
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Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Sakko, Nijhofflaan 83. 
 
Aandacht voor elkaar 
Mees Anbeek verhuist zaterdag 15 november van Dr. Colijnstraat 17b, 3904 EL 
Veenendaal naar: Woon- en Zorgvoorziening Dennenhorst t.a.v Mees Anbeek 
Afdeling Ritmeester, begane grond, Eikenlaan 2, 3901 XA Veenendaal. 

          KERSTMIDDAG VOOR SENIOREN           

 

U bent van harte welkom op onze kerstmiddag!  
Samen genieten van thee, heerlijke hapjes en een gezellig samen zijn. 

 
      
  
 
 
 
 
 

Eeuwigheidszondag 
Zondag 23 november is de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar.  

             Donderdag 18 december   

      Inloop vanaf 14.15 uur  

    Petrakerk  

 Wilt u vóór 12 december laten weten of u 
komt?  
U kunt zich opgeven via de intekenlijst achter in 
de kerk of bij:  
Evelien Veenhof  

   0318 – 518959  

        ZW-diaken7@pkn-veenendaal.nl  

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!  
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In de kerk staan we stil bij hen, die ons als gemeente het afgelopen jaar zijn 
ontvallen. Tijdens de morgendienst noemen wij hun namen en steken een kaars 
aan. We mogen dit doen in het geloof dat zij leven in het eeuwig Licht van God. 
Na afloop van deze dienst is er voor iedere aanwezige gelegenheid een kaarsje 
aan te steken en ontvangt u bij de uitgang een kaart als herinnering aan deze 
dienst/deze ochtend.  Daarnaast zijn nabestaanden van gemeenteleden, die in 
het afgelopen jaar overleden zijn, uitgenodigd om ’s middags in kleinere kring, 
met familieleden of vrienden, hun dierbare te gedenken in de kerk. Mocht u, als 
nabestaande, geen uitnodiging ontvangen hebben en wel bij een 
middagmoment aanwezig willen zijn, dan kunt u zich vóór 13 november a.s. 
aanmelden bij het Kerkelijk Bureau per mail kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 
of telefonisch : 0318 595203. Wanneer er vragen zijn: 
roselie.minderhoud@gmail.com 
 
Kijkcijfers zondag 9 november 
Direct: 79 Opname: 44 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de  
digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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